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BRUSSEL IS GEWELDIG MAAR ...

Op 29 mei waren we met 3.000 in Brussel om de politici wakker te 
schudden die vanuit hun ivoren torens aan het indommelen zijn en de 
mensen al lang niet meer hebben gehoord. We moeten het disfunctioneren, 
onrechtvaardigheden, corruptie en uitvluchten, nepotisme en winstbejag aan 
de kaak stellen. Het is onze taak als nationalistische partij die overal en altijd 
onze mensen boven alles stelt. 

We willen bouwen aan een gezondere wereld waar iedereen wordt beloond 
op basis van zijn verdiensten, zoals het hoort. De lezers van ‘Brussel Morgen’ 
weten als geen ander dat het niet goed gaat in Brussel. We veroordelen zonder 
de disfuncties van het beleid van de Brusselse regering te verzwakken. Wij 
veroordelen evenzeer het communautair beleid van bepaalde gemeenten 
ten opzichte van de allochtone kiezers. We zijn geschokt door de situatie 
waarin onze bejaarden zich bevinden en we zijn verontwaardigd over de 
minachting die onze politie en onze hulpdiensten ondervinden van linkse 
politici in de hoofdstad.

En toch, beste vrienden, Brussel is geweldig...Het is een geweldige stad 
omdat het een bijzondere, unieke, onvergelijkbare geest ademt. Een gevoel 
van spot en zelfspot waardoor je jezelf nooit al te serieus neemt. Het is de 
stad van de populaire cafés waar “zwanze” de nationale sport is. Het is hier 
dat er de meest chique tavernes en sterrenrestaurants zijn, maar ook briljant 
gefrituurd eten en tavernes met zeldzame bieren. Maar Brussel is ook een 
groot cultureel kruispunt waar elke dag iets te doen, te zien, te beluisteren 
valt.

Helaas hebben niet alle Brusselaars gemakkelijk toegang tot cultuur. 
De problemen die zich voordoen zijn eerder van praktische aard: de 
toegangsprijzen voor musea en podia, maar ook de frequentie en veiligheid 
van het openbaar vervoer na een bepaald uur is een probleem. Maar, hier 
is niets onoverkomelijks aan.

Als we zien hoeveel overheidsgeld er in de ‘culturele’ sector wordt verspild 
om daadwerkelijk zware subsidies te verlenen aan verenigingen die in 
werkelijkheid extreem-linkse concepten promoten, zouden we dit geld dan 
niet in plaats daarvan kunnen reserveren om gratis of tegen lage kosten 
toegang te verlenen aan onze jonge behoeftigen gepensioneerden?

Kunnen we ons, met zo’n werkloosheidsgraad onder jongeren in 
Brussel, niet voorstellen om ze NA 22.00 uur bij het openbaar 
vervoer te laten werken om op die manier de veiligheid te 
kunnen garanderen van gebruikers die terugkeren van een 
culturele activiteit?

Brussel is een gewéldige stad… maar het heeft een frisse 
wind nodig om oude taboes en links conservatisme weg 
te vagen. In werkelijkheid , zowel in Brussel als 
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OVERTREDINGEN WEGCODE DOOR 
FIETSERS EN STEPGEBRUIKERS IN 

BRUSSEL AMPER BEBOET

Dominiek Lootens-Stael
Fractievoorzitter Brussels Parlement

3

Fietsers en stepgebruikers die verkeerslichten 
niet naleven of fietsers die zonder fietsverlichting 
rijden, worden in de hoofdstad amper beboet. 
Dat blijkt uit het antwoord van minister-president 
Rudi Vervoort (PS) op een schriftelijke vraag die ik 
hem in het Brussels Parlement stelde. Op een jaar 
tijd kon de Brusselse politie slechts 501 fietsers en 
stepgebruikers betrappen op het rijden door het 
rood terwijl zulke overtredingen dagelijkse kost 
zijn. Veiligheid begint bij handhaving voor alle 
weggebruikers.

Brussel Mobiliteit lanceerde dit voorjaar een 
sensibiliseringscampagne om elektrische 
stepgebruikers eraan te herinneren dat ze voor 
hun veiligheid de wegcode dienen te volgen. Een 
gelijkaardige campagne voor fietsers is in de 
maak. Het aantal fietsers en stepgebruikers zit in 
de hoofdstad al enkele jaren in de lift, net zoals 
het aantal letselongevallen. Het naleven van de 
verkeersregels is van cruciaal belang om de 
veiligheid op onze wegen te garanderen. Je kan 
tegenwoordig geen zebrapad meer oversteken bij 
groen licht zonder bijna aangereden te worden 
door een fietser of elektrische stepgebruiker 
die het rood licht negeert. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat het aantal letselongevallen 
met fietsers in de hoofdstad fors steeg...

Volgens de cijfers van de minister-president 
werden er in 2021 265 pv’s opgesteld voor 
het negeren van verkeerslichten door fietsers en 
stepgebruikers. In 2022 waren dat er 501 en dit 
jaar al 75. Ook het rijden zonder fietsverlichting 
is een groot probleem voor de verkeersveiligheid 

in de hoofdstad, maar wordt nauwelijks beboet. 
In 2021 werden er 42 pv’s voor opgesteld, in 
2022 slechts 14 en dit jaar nog maar eentje.

Automobilisten worden er dagdagelijks aan 
herinnerd dat ze zich in het Brussels Gewest aan 
de verkeersregels moeten houden. De Brusselse 
regering heeft van verkeersveiligheid een 
topprioriteit gemaakt, om het aantal verkeersdoden 
zoveel mogelijk in te perken. Dat blijkt ook uit het 
handhavingsbeleid voor automobilisten. Flitspalen 
en snelheidscontroles zijn alomtegenwoordig. 
Maar fietsers en stepgebruikers maken zich vaak 
schuldig aan het negeren van verkeerslichten. En 
dat is net zo gevaarlijk als overmatige snelheid, 
maar wordt veel minder vaak gesanctioneerd. 

Met het Vlaams Belang vragen we een effectief 
handhavingsbeleid voor fietsers en stepgebruikers 
in de hoofdstad. Men moet keuzes 
durven maken: ofwel past men de 
Wegcode onvoorwaardelijk toe 
voor iedereen, inclusief de fietsers 
en stepgebruikers. Ofwel ziet men de 
verkeersregels als een facultatief 
gegeven en stopt men gewoon 
met boetes uit te schrijven. De 
wet is er voor iedereen!

“Handhaving van de wegcode 
is voor de veiligheid een 

noodzaak”



GEZIEN IN BRUSSEL

De Belgisch-Turkse Mahinur Özdemir Göktas 
werd in 2009 de eerste vrouw met een 
hoofddoek in het Brussels parlement. Nadat 
ze de Armeense genocide ontkende, werd ze 
door haar partij cdH buitengezet. Haar poging 
om bij de PS carrière te maken mislukte en nu 
werd ze minister… in de Turkse regering van 
Erdogan. 
Gebuisde Belgisch-Turkse politici krijgen een 
herkansing in het buitenland. Waar ligt de 
loyaliteit? Schaf de dubbele nationaliteit af!

Begin mei vond de Belgian Pride plaats in het 
centrum van Brussel. Regenboogzebrapaden 
werden in een sneltempo herschilderd. Maar 
het kapotte wegdek herstellen, daar is geen 
geld voor of moet u jaren op wachten. Twee 
maten, twee gewichten in Brussel...
Het Vlaams Belang zal de minister daarover 
ook interpelleren in het Brussels Parlement. 

Dorpelingen, vendelzwaaiers of zelfs fascisten. 
Dat zijn de woorden die de liberale minister 
Sven Gatz heeft voor de gewone Vlamingen 
aanwezig op een vreedzame manifestatie. De 
burger pikt dit niet langer. 
Afspraak in 2024, beste VLD!
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Het probleem van de plaatstekort in de Brusselse 
Nederlandstalige secundaire scholen blijft 
aanhouden. Eind mei zitten er nog 543 kinderen 
(of 17% van de aanmeldingen) zonder school 
voor volgend jaar in het eerste jaar secundair 
onderwijs A. Vaak worden de plaatsen bezet 
door kinderen die het Nederlands onvoldoende 
machtig zijn. Daarom blijft het Vlaams Belang 
blijft pleiten voor een 100% voorrang voor 
Nederlandstaligen. Het kan niet blijven duren 
dat ONZE Nederlandstalige kinderen in hun 
EIGEN scholen geen plaats vinden! 
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WINT ERDOGAN DE TURKSE OF DE 
BELGISCHE VERKIEZINGEN?

De Turkse president Erdogan behaalde op 27 mei 2023, 
weliswaar na twee stemrondes, een nipte meerderheid 
van 52,1% in Turkije en blijft zo nog vijf jaar langer 
zetelen als regeringsleider.Zijn conservatieve AKP-partij 
verloor weliswaar heel wat zetels vermits de Turken 
het Erdogan erg kwalijk nemen dat er(naar schatting 
50.000 doden vielen bij de eerdere aarbevingen in het 
land.

Zijn tegenstander, de sociaaldemocratische Kemal 
Kilicdaroglu haalde 47,9% van de stemmen en liet weten 
diepbedroefd te zijn over de mogelijkheden die het land 
te wachten staan. Volgens hem waren de verkiezingen 
de oneerlijkste in jaren, ook al is de aanhang veel 
zwakker dan bij de afgelopen ambtstermijnen.   Erdogan 
van zijn kant liet optekenen dat “de Turkse natie hem de 
verantwoordelijkheid had toevertrouwd om de komende 
vijf jaar te besturen” maar richtte zich niet specifiek 
tot de 48% van zijn tegenstanders, integendeel: hij 
schoffeerde tegenkandidaat Kilicdaroglu door te stellen 
dat hij banden had met terroristen en holebi’s.

Problematisch bij deze verkiezingen zijn de 
stemmodaliteiten in België en de onvoorwaardelijkse 

steun van de Turkse Belgen voor een autoritaire leider 
die van de zwakheid van het Westen al meermaals 
profiteerde. Wie autoritair regime zegt, zegt ook 
tumult bij de stembusgang.Het begon reeds vooraf 
(bij de 2de stemronde) in Brussels Expo waar rellen 
uitbraken tussen beide kampen. Uit videomateriaal 
blijkt dat in een mensenmassa die staat te wachten 
een soort gevecht uitbreekt waarbij onder andere met 
stoelen wordt gegooid. Dit een zoveelste bewijs is van 
een gebrek aan integratie en bewijst dat deze mensen 
zowel politiek als mentaal nog steeds in Turkije leven.

Ook in ons land werd de overwinning van Erdogan 
‘gevierd’. In Brussel, maar evenzeer in Limburg, 
Antwerpen en Gent barstte allerhande feestvreugde 
uit, met alle gekende gevolgen van dien. De politie in 
Schaarbeek werd genoodzaakt om de Haachtsesteenweg 
af te zetten, alwaar een 400-tal Turkse Brusselaars het 
verkeer blokkeerden, claxonneerden en massaal met 
Turkse vlaggen zwaaiden.

Het Vlaams Belang stelt dan ook vast dat die groep 
Brusselaars totaal geen voeling heeft met het land of 
de stad. Wij pleiten dan ook al geruime tijd voor de 
afschaffing van de dubbele nationaliteit, vermits die 
enkel zorgt voor rellen, overlast alsook de steun aan de 
verkiezing van dictators in het buitenland.

Eigenlijk kan je stellen dat wie de Turkse verkiezingen 
dermate belangrijk vindt, ginds maar moet gaan 
wonen, toch? Door de dubbele nationaliteit en dus 
dubbel stemrecht, blijft Erdogan aan de macht en kan 
hij ook in ons land verder verdeeldheid zaaien. Zo vindt 
ook een Turkse verpleegster die de Turken omschrijft als 
“een volk met een hardnekkige eigenschap die van 
generatie op generatie wordt overgedragen, namelijk 
onverdraagzaamheid. Deze zal altijd een rode draad 
in de Turkse cultuur zijn”.



DE RELIGIEUZE KOERSWIJZIGING VAN 
DE BRUSSELSE PS

Het is inmiddels een publiek geheim, de 
Brusselse PS is haar eigen diversiteit 
beu. Het gaat over de groeiende 

moeilijkheid om Arabisch-islamitische gekozen 
vertegenwoordigers, die steeds meer aanwezig 
zijn binnen - en aan het hoofd - van de Brusselse PS, 
Turks-islamitische gekozen vertegenwoordigers 
en etnisch gekozen vertegenwoordigers die 
overweldigend gehecht zijn aan de waarden van 
het secularisme, samen te brengen. 

Los van de strijd op leven en dood tussen 
‘socialistische kameraden’ om de meest lonende 
mandaten naar zich toe te trekken, is het in 
werkelijkheid een beschavingskloof die vandaag 
de westerse socialisten van Brussel dreigt te 
scheiden van de oosterse socialisten in Brussel. 

Bepaalde socialistische persoonlijkheden hebben 
lange tijd antisemitische excessen binnen hun 
eigen politieke familie aan de kaak gesteld, een 
antisemitisme dat regelmatig wordt weggespoeld 
onder socialisten van het moslimgeloof.  
Er is natuurlijk ook het islamo-socialisme waarop 
de familie Moureaux een soort patent heeft in Sint-
Jans-Molenbeek, laten we even terugdenken aan 
het verhitte hoofddoekendebat bij de MIVB waar 
de islamotak – de conservatieve vleugel binnen 
de PS - haar eigen standpunt had opgedrongen, 
en ten slotte herinneren we ons allemaal nog de 
verwerping van de socialistische stemming, met 
Ecolo, tegen het onverdoofd slachten.. 

ALLESBEHALVE EEN MYTHE

Het is duidelijk dat de ‘islamisering’ van onze 
samenleving, met de Brusselse PS, allesbehalve een 
mythe is. Tijdens de debatten over het onverdoofd 
slachten, had een Brussels afgevaardigde van 
de PS zich vooral onderscheiden door zijn 
onverzettelijke verdediging van secularisme en 
dierenwelzijn, zoals het Vlaams Belang. Het ging 
om Julien Uyttendaele, zoon van Marc Uyttendaele 
en Laurette Onkelinx.  We moeten zijn moed 
prijzen, want zijn kleine islamo-socialistische 
kameraden namen dit eerder slecht op en hier is 
hij nu “gemarginaliseerd” binnen een Brusselse 
PS die nu met hart en ziel toegewijd is aan het 
moslimreligieus conservatisme. 

Deze «marginalisering» is helemaal niet naar de 
smaak van de vader, die ook een gerenommeerd 
advocaat is, een vooraanstaande constitutionalist 
en een persoonlijkheid die veel gevraagd wordt 
door de Franstalige media. Hij aarzelde niet 
om onlangs in de Franstalige krant ‘La Derniére 
Heure’ de nefaste situatie binnen de Brusselse PS 
aan te kaarten. 

Marc Uyttendaele meent dat deze verschuiving 
vanuit twee invalshoeken bekeken moet worden: 
“Eén is typisch Brussel. Vrijzinnigen bij de Brusselse 
PS zijn eerder in de minderheid. Ik zou nog 

“Hij roept de ‘omschakeling’ 
op van een PS die de principes 
van het secularisme respecteert 
naar een PS die meer en meer 
in handen is van ‘religieuzen’”
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“Indien Paul Magnette niet 
snel orde op zaken stelt in de 
islamo-socialistische PS-saga, 

dan verliest hij de controle over 
zijn partij in Brussel, morgen in 

Verviers, ... volledig.”

meer zeggen: ze moedigen het communitarisme 
aan. Ze besloten dat het geen gevecht was dat 
gestreden moest worden. Waarschijnlijk zijn ze 
vanbinnen, die vanbinnen, nog seculier. Maar ze 
zullen het nooit uiten. Omdat er een electorale 
logica is, om niet te zeggen: een bepaald 
patroon, waardoor er voor deze partij is gekozen 
om de buurten te prospecteren – dat is een woord 
dat ik niet wil horen – en dus een gemeenschap 
ineen bepaalde richting duwen.. Hoewel deze 
gemeenschap misschien niet in deze richting 
wil geduwd worden Want elke gemeenschap is 
samengesteld”. 

DE DOODGRAVER VAN HET SECULARISME 
HEEFT EEN NAAM

We kunnen Marc Uyttendaele alleen maar danken 
voor zijn grote openhartigheid, maar daar blijft 
het niet bij. Hij verduidelijkt zijn denkwijze en zegt 
duidelijk wie het spel van moslimconservatisme 
leidt binnen de Brusselse PS: “De doodgraver 
van het secularisme heeft een naam: zijn naam 
is Ahmed Laaouej (voorzitter van de Brusselse 
PS). Maar ik geloof dat het ergste niet Laaouej 
of Ridouane Chahid is, die het nuttig vinden om 
zichzelf op sociale netwerken op te voeren in 
religieus gedrag. Zij zijn de stommen, zij zijn de 
zwijgenden, zij zijn degenen die, op het moment 
van de stemming over het onverdoofd slachten, 
achter de religieuzen staan   en degenen die flirten 
met de religieuzen. Daar zit het echte probleem. 
Je moet de moed hebben om een kat een kat te 
noemen.”

In uitstekende vorm schiet de constitutionalist met 
scherp op de partij DéFi  “Ik had diep respect 
voor Olivier Maingain in dit debat. Hij diende een 
zeer interessant voorstel in over de opname van 

secularisme in de grondwet. Maar ten tijde van 
het dossier rond onverdoofd slachten, zei hij de 
stemmen van zijn partij niet te willen vermengen 
met die van de N-VA en het Vlaams Belang. Dit 
betekent dat als het Vlaams Belang en de N-VA 
tégen de doodstraf stemmen, Olivier Maingain 
ervoor zal stemmen”. 

GRAPPIG?

Indien het onderwerp niet zo serieus zou zijn, want 
het gaat tenslotte inderdaad om de islamisering 
van de stad waar we wonen, dan zouden we 
dit allemaal als lachwekkend kunnen opnemen, 
maar… 
Zo hoef je bijvoorbeeld geen waarzegger te 
zijn om te weten dat er binnen de Brusselse 
Socialistische Partij straks geen plaats meer is 
voor secularisme en dat achter deze logica van 
‘filosofische’ zuivering ook een etnische zuivering 
op de loer ligt.  

Kondigt de huidige situatie binnen de PS van de 
hoofdstad niet een mogelijke splitsing aan tussen 
religieuzen en vrijzinnigen en op lange termijn 
van de concurrerende lijsten bij de volgende 
verkiezingen? Het is niet uitgesloten. De strijd 
om invloed en macht, zal gewonnen worden 
door de Turks-moslims. De dramatische les van 
deze evolutie binnen de PS is dat ze eigenlijk de 
realiteit weerspiegelt van onze hele samenleving 
en meer bepaald in de grote steden. 

Als het nodig zou zijn om aan te 
tonen dat de grote vervanging en de 
islamisering een feit zijn, dan is het met 
de Brusselse PS definitief gedaan. 

Patrick Sessler
Gewezen Brussels 

volksvertegenwoordiger



MET Z’N 300 0 IN BRUSSEL
Het Vlaams Belang zorgde maandag 29 mei 2023 
voor een historische gebeurtenis door met meer dan 
3.000 mensen in het centrum van Brussel vlakbij 
het Centraal Station te demonstreren om van zich 
te laten horen. We doen dit om gehoord te worden 
door de systeempolitici die comfortabel vanuit hun 
ivoren torens indommelen zonder ook maar iets in 
te zitten met de problemen van onze landgenoten. 

Zodra bekend raakte dat Vlaams Belang vreedzaam 
wou demonstreren in de hoofdstad, aarzelde 
burgemeester Philippe Close (PS) geen moment om 
onze actie, die democratisch toegestaan was, te 
verbieden. Het Vlaams Belang spande onmiddellijk 
een kort geding in bij de Raad van State, die 
eenzijdig instemde met het Vlaams Belang.  

Mijnheer Close zal zijn handlangers kunnen 
vertellen dat hij gedaan heeft wat hij kon, maar 
de wet heeft gezegevierd en burgemeester Close 
heeft zichzelf compleet belachelijk gemaakt. Dit 

zijn nu eenmaal… de feiten. De boze kreet van 
het Vlaams Belang in het centrum van Brussel 
was het hoogtepunt van een uniek initiatief in de 
politieke geschiedenis van het land. Inderdaad, 
de voorzitter van het Vlaams Belang, Tom Van 
Grieken, wandelde tien dagen lang, van 19 tot 29 
mei, tussen Oostende en Brussel om de burgers te 
ontmoeten. Zo ontmoette hij honderden mensen die 
hem hun medeleven, maar ook hun zorgen kwamen 
tonen. Boer, arbeider, werknemer, ondernemer, 
man, vrouw, jong en oud, Tom Van Grieken voelde 
de polsslag van het ganse land. 

De vurigheid en enthousiasme van het publiek 
dat getuige was van deze historische gebeurtenis 
was ontroerend om te zien. Deze 3.000 mensen 
verenigd door een gemeenschappelijk ideaal, 
namelijk in de eerste plaats de liefde voor hun 
eigen volk, hebben laten zien dat berusting niet 
gepast is.  
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MET Z’N 300 0 IN BRUSSEL
Er waait weer een wind van hoop en optimisme. 
Nee, er is geen plaats voor negativisme, noch voor 
industriële achteruitgang, noch voor demografische 
achteruitgang en zijn tegenhanger, de Grote 
Vervanging, noch voor de ontoereikendheid van 
deze marionettenregering, noch voor onveiligheid, 
noch voor ongezondheid, noch voor de 
ineenstorting van het onderwijs. 

Vlaams Belang staat zoals altijd synoniem voor 
hoop en vernieuwing. De Franstalige media mogen 
dan losgelaten worden in de berichtgeving rond 
smaad en desinformatie, eigenlijk doet het er 
niet meer toe want nu identificeert de bevolking 
zich in al haar diversiteit met het Vlaams Belang. 
Peilingen blijven aankondigen dat een kwart van 
de kiezers op het Vlaams Belang zal stemmen! Dit 
zijn slechts peilingen, dus we moeten bescheiden 
en voorzichtig zijn, maar het geeft wel een trend 
aan. 

Voor onze Franstalige vrienden is het zeker nuttig 
om te onthouden dat het Vlaams Belang in 2019 
al 200.000 stemmen meer had dan de PS en 
300.000 stemmen meer dan de MR. Deze electorale 
realiteit wordt te vaak verborgen gehouden voor 
Franstaligen om het Vlaams Belang voor te doen 
als marginale partij. Dit was nog steeds het geval 
tijdens deze fantastische 29 mei, toen we vaststelden 
op de RTBF televisie dat de tegendemonstratie 
zowaar op gelijke voet werd geplaatst van de 
zelfverklaarde “antifascisten” die op pijnlijke wijze 
een “driehonderdtal tegenbetogers op de been 
brachten, maar de Vlaams Belang-demonstratie 
bracht met 3.000 mensen een veelvoud samen die 
zorgden voor orde en veiligheid. 

We bevestigen dat als iedereen, waar hij ook is, 
zijn krachten bundelt met de zwerm van duizenden 
andere Vlaams Belang-activisten, we de zaken 
grondig kunnen veranderen zowel in Vlaanderen 
als in Brussel. Afspraak in 2024!
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REEDS GEVANDALISEERDE FRESCO’S 
BRUSSELSE PREMETRO KOSTEN 

700.000 EURO
De verfraaiing van de tunnelingangen van 
de premetro door Brussel Mobiliteit kostte de 
Brusselaar afgelopen vijf jaar 700.000 euro. Dat 
blijkt uit het antwoord van minister Elke Van den 
Brandt (Groen) op een schriftelijke vraag van onze 
fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek 
Lootens-Stael. “86.224 euro voor een fresco aan 
de tunnel van het Meiserplein, beklad nog voor de 
inhuldiging. Betalen we dáár belastingen voor?”

Via een wedstrijd konden artiesten hun ontwerp 
insturen, dat nadien ter stemming werd gebracht. 
Het winnend ontwerp mocht dan op de gevels 
van de tunnelingang aangebracht worden. Een 
manier om deze muren op te knappen en graffiti of 
vandalisme te vermijden. Al blijft het ontradingseffect 
uit: meerdere tunnelingangen werden zwaar 
gevandaliseerd, die van Meiser was zelfs al beklad 
voor het ingehuldigd werd. Weggesmeten geld, dat 
geïnvesteerd had mogen worden in een kordatere 
aanpak van het vandalisme in de metrostations.

In totaal gaf de Brusselse regering 699.256,30 
euro uit aan de fresco’s. Gemiddeld kost een fresco 
64.000 euro. Een aanzienlijk bedrag voor kunst 
die slechts zichtbaar is vanuit een voertuig of voor 
wie zich buigt over de tunnelingang. Het idee van 
Brussel Mobiliteit is zeker niet slecht, alleen moet 
zo’n zware investering ook onderhouden worden. 
Anders is dat weggesmeten geld. Minister van 
mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) erkent zelf 
dat vandalisme moeilijk tegen te gaan is op zulke 
plekken omdat bewakingscamera’s niet doeltreffend 
zouden zijn. Het vandalisme gebeurt vooral ‘s 
nachts omdat de tunnelmonden niet verlicht zijn. 

Het vandalisme aan de tunnelmonden van de 
premetro is geen wijkgebonden fenomeen. 
Aan de Jamarlaan werd de fresco kort na zijn 
realisatie in 2018 herhaaldelijk zwaar beklad. 
Aan de tunnelingang van Simonis zijn kleine tags 
aanwezig, maar vooral tussen de figuren van de 
fresco, wat volgens de minister van respect getuigt. 
In 2021 kon de fresco aan Meiser nooit ingehuldigd 
worden omdat het meteen volledig beklad werd. 
Daarmee zou duidelijk moeten zijn dat fresco’s 
geen graffiti weren en dus weggesmeten geld zijn. 
Uit het antwoord van de minister blijkt dat men de 
vandalen niet wil ‘forceren’. Nochtans is algemeen 
geweten dat bestaand vandalisme bijkomende 
vernielingen aantrekt. Niet vervolgen of bestraffen 
is aanzetten tot wetteloosheid.

Het Vlaams Belang vraagt een kordatere aanpak 
van het vandalismeprobleem in Brussel. Men moet 
keuzes durven maken: ofwel investeert men geld 
in dure fresco’s en beschermt men deze tegen 
vandalisme, ofwel investeert men het budget in 
een actief vervolgings- en repressiebeleid van tags 
in de metrostations. Maar fresco’s betalen terwijl 
ze al beklad zijn voor hun inhuldiging is een 
schoolvoorbeeld van slecht beleid en verspilling 
van ons belastinggeld.

“86 224 euro voor een 
fresco aan de tunnel van het 
Meiserplein, beklad nog voor 
de inhuldiging. Betalen we 

dáár belastingen voor? 
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BUURT ROND BRUSSELS ZUIDSTATION 
MOET GESANEERD WORDEN

Een aantal vzw’s actief rond het station Brussel-Zuid 
trekken deze week nogmaals aan de alarmbel: de 
situatie is er onhoudbaar geworden na herhaaldelijke 
incidenten met geweld. Het Vlaams Belang pleitte 
drie maanden geleden al voor een harde aanpak 
van de criminaliteit. De wijk is een stort geworden 
waar criminelen, illegalen en drugsgebruikers vrij 
spel krijgen. Buurtbewoners hebben geen nood aan 
participatieve rondetafelgesprekken, maar aan een 
lik-op-stukbeleid die criminelen uit het straatbeeld 
verwijderen. 

In maart trokken de buurtbewoners reeds aan de 
alarmbel over de onhoudbare situatie in de Jamarlaan 
te Sint-Gillis, niet ver van het Zuidstation. Openbare 
druggebruik, intimidatie, overvallen, sluikstorten en 
illegaliteit zijn alomtegenwoordig. Wie in de buurt 
rondloopt ziet dagelijks spuiten of leeggeroofde 
rugzakken en bankkaarten liggen die aantonen 
hoe chronisch de onveiligheid er is. Nu zijn het de 
opvangdiensten rond het Zuidstation die aan de 
pers laten weten dat zij als eerstelijnshulpverleners 
geconfronteerd worden met een gebrek aan oplossingen, 
bovenop het herhaaldelijk en buitensporig geweld 
tegen het personeel. “De toenemende onveiligheid en 
het systematische gebrek aan oplossingen vormt een 
explosieve cocktail”, laat vzw Doucheflux weten.

Dat de problemen gekend zijn mag blijken uit de 
verschillende politieacties die er reeds plaatsvonden 
waarbij er tientallen illegalen opgepakt werden. Maar 
de criminelen en de druggebruikers die het leven van 

de buurtbewoners zuur maken, wisten blijkbaar aan 
de controles te ontsnappen. Over de problemen in de 
Jamarlaan interpelleerde ik deze week nog Brussels 
minister-president Rudi Vervoort (PS) in het Brussels 
Parlement. Hij verwees met weinig overtuigingskracht 
naar het stadsvernieuwingscontract ‘Rondom het 
Zuidstation’. Dat plan, ter waarde van 20 miljoen euro, 
moet de sociale samenhang, het veiligheidsgevoel en 
de veerkracht bij de Brusselse burgers versterken. Wat 
we vooral onthouden, is een combinatie van passiviteit 
en tolerantie vanwege de verschillende Brusselse 
bestuursniveaus. Men erkent de aanwezigheid van 
kwetsbare personen en illegalen die geronseld worden 
door dealers om allerlei klusjes op te knappen, maar 
heeft geen ambitie om de problemen bij de wortel aan 
te pakken. 

Het Vlaams Belang is van mening dat er eerst nood is 
aan een saneringsbeleid vooraleer men nadenkt over 
de herinrichting van de wijk, zowel op maatschappelijk 
als territoriaal vlak. De situatie rond het Zuidstation is 
een vicieuze cirkel die enkel doorbroken kan worden 
met een fysieke verwijdering van criminelen, illegalen 
en druggebruik. Wie strafbare feiten pleegt, hoort 
in de gevangenis, niet op hetzelfde bankje waar hij 
gisteren zat. Momenteel is het dweilen met de kraan 
open. In een latere fase wanneer de wijk volledig 
bevrijd is van criminaliteit kan men nadenken over 
de herbestemming van de verloederde buurt en deze 
attractief maken voor toeristen en bezoekers.

Ook de vzw Doucheflux verzoekt de overheid om 
de crisissituatie rond het Zuidstation te erkennen en 
maatregelen te nemen. Een hardnekkig probleem 
pakt men niet aan met rondetafelgesprekken of 
overlegvergaderingen, maar met ernst en politieke wil. 
Dat laatste ontbreekt duidelijk bij de socialist Vervoort.

“Een fysieke verwijdering 
van criminelen, illegalen en 
druggebruik dringt zich op”



“EENDER WIE IN BRUSSEL RONDLOOPT, 
VOELT DE DRUK VAN DE MASSA-

IMMIGRATIE”
Zaterdag 6 mei 2023 kwamen Filip Dewinter en 
Renaud Camus in het Vlaams Parlement spreken 
op onze uiteenzetting over massa-immigratie. 
Brussels fractieleider Dominiek Lootens-Stael 
verwelkomde de gasten. “Eender wie in Brussel 
rondloopt voelt de druk van de massa-immigratie: 
een gespannen sfeer van wantrouwen en 
onveiligheid.”

Net zoals de andere Europese hoofdsteden is 
ook Brussel het slachtoffer van de gevolgen van 
massa-immigratie. Er gaat geen dag voorbij 
zonder straatgeweld, diefstal of uit de hand 
gelopen drugshandel. “De massamigratie 
zet onze sociale zekerheid onder druk ten 
voordele van de ganse wereld, terwijl zij die 
het financieren er nauwelijks iets voor terug 
krijgen”, vervoegt Bob De Brabandere, senator 
en voorzitter van het Vlaams Belang Brussel. “Tot 
nu toe heeft de multiculturele samenleving weinig 
anders dan problemen opgeleverd: verloedering, 
achterstelling, vervreemding, onveiligheid, … Het 
begon in Brussel, maar sijpelt nu langzaam door 
tot in de kleinste Vlaamse dorpen.”

“Eender wie in Brussel rondloopt, ziet ook jaar na 
jaar de Europese cultuur verdwijnen, ten voordele 
van een zogenaamde mondiale rijkdom, maar in 
praktijk gedomineerd door islamitische gebruiken.
De vruchtbaarheidscijfer van allochtone vrouwen 

ligt beduidend hoger dan dat van de Europese 
vrouwen. De vervreemding van ons land is een 
kwestie van tijd, een traag maar schadelijk 
proces dat haast niet meer te stoppen valt. Deze 
vaststelling sluit aan bij het boek van Renaud 
Camus over “Le Grand Remplacement” dat zulke 
processen over heel Europa analyseert.

Of men tegen deze migratiestroom iets kan doen? 
“Ja zeker”, zegt senator De Brabandere. “Eender 
wie in Brussel komt profiteren van onze sociale 
zekerheid, misdaden plegen of zijn cultuur 
opleggen moet er per direct uit!” Bij de recentste 
peiling behaalt het Vlaams Belang 25 procent 
van de stemmen in Vlaanderen. Als dat niet een 
bewijs van zelfredzaamheid is? Burgers, jong 
of oud willen morgen kunnen leven in een veilig 
en rechtvaardig land, waar sociale voordelen 
terechtkomen bij zij die ze echt nodig hebben.

Na de uiteenzetting was er nog tijd om bij te 
praten gedurende een uitgebreide receptie. Aan 
allen dank voor uw aanwezigheid! 
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“Massamigratie zet niet 
enkel onze sociale zekerheid 
onder druk, maar de ganse 
Europese cultuur sinds de 

Verlichting”



Valentijnsdag is een niet te missen evenement voor de Brusselse 
werking van het Vlaams Belang. Sinds de gezondheidscrisis die in 
2020 uitbrak, hebben we onze snoepjes niet meer kunnen uitdelen.

Deze editie van 2023 was dan ook onze grote terugkeer naar de 
markten van Jette en Evere. Van een succes spreken is het minste 

wat we kunnen zeggen, onze 2.000 zakjes gingen in minder dan 
een uur en met een ongelooflijk enthousiasme de deur uit. Dit alles 

in een goedaardige sfeer waar een glimlach op ieders gezicht te zien 
was.

VALENTIJN: ONZE PARTNERS BESCHERMEN

HET VLAAMS BELANG OP DE MARKTEN

De tijden waarin we leven is op z’n minst gezegd 
‘bijzonder’. We maken een soort destructieve woede 
mee die het gemunt heeft tegen al onze gegrondheden 
in de samenleving. Een soort totalitarisme dat de 
samenleving binnensluipt en ‘woke’ heet. In deze 
vernietigende ideologie moeten ook de christelijke en 
religieuze feestdagen geschrapt worden.

Het Vlaams Belang kant zich daar resoluut tegen. 
We zullen onze christelijke feestdagen blijven vieren 

omdat ze verder dan de religie een bakermat aan 
cultuur zijn voor onze beschaving. We deelden 60 
kg paaseieren uit met de boodschap: “Laten we onze 
tradities verdedigen”. Een succes? Een tsunami ja! Alles werd in 
minder dan twee uur uitgedeeld op de markten van Jette en Evere.

PASEN: ONZE TRADITIES BESCHERMEN

MOEDERDAG: ONZE MOEDERS BESCHERMEN
Op Moederdag stonden we nogmaals op de 

markten met heerlijke snoepjes in de vorm van een 
hartje. De boodschap luidde “Bescherm onze 

moeders”. En nogmaals was alles binnen 
het uur de deur uit.  De vriendelijke 

gesprekken die we hadden met 
de mensen op de markten geven 
ons moed voor de komende 

verkiezingscampagne. Want de klus 
zal allesbehalve gemakkelijk zijn! 
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DE BRUSSELSE POLITIE ONDER DE 
LOEP

De verschillende politiekorpsen in Brussel kampen 
nog steeds met een tekort aan personeel.  Zo zijn de 
grootste politiezones (Brussel/Elsene en Zuid) constant 
op zoek naar extra werkkrachten, zo blijkt uit de 
zoektocht op hun websites. Enerzijds kiezen jonge 
politiemensen de eerste jaren voor werkzekerheid in 
de Brusselse regio, maar keren ze nadien naar hun 
eigen roots. Daardoor ziet men op korte termijn een 
grote groep ‘passanten’ voorbijgaan, een verklaring 
voor de grote nood aan extra personeel in Brussel. 
Maar Brussel moet nu eenmaal een bepaald imago 
groot houden als hoofdstad van Europa, België 
en Vlaanderen. Er is m.a.w. een grote nood aan 
bekwaam personeel.

Als we even dieper ingaan op het politiewerk van de 
afgelopen maand, stellen we vast dat de verschillende 
Brusselse politiezones geconfronteerd worden met 
drugbestrijding. Bijvoorbeeld: aan het Noordstation 
werd een man opgepakt met 177 pillen drugs, bij 
een schietincident in Sint-Jans-Molenbeek moest de 
politie enkele luchtschoten lossen om een dief te 
vangen, in Ganshoren werden verschillende wagens 
beschadigd, in Laken kreeg een slachtoffer enkele 
messteken na een ruzie over een parkeerplaats, in 
het Dudenpark te Vorst bedreigden acht jongeren 
twee minderjarigen en stalen hun gsm’s, in het 
metrostation Kunst-Wet werd een minderjarige jongen 
bijna beroofd van zijn gsm, in Anderlecht kreeg een 
jongeman een kogel in de knie na een confrontatie, 
enzovoort.Uiteraard zijn deze voorbeelden enkel 
maar het topje van de ijsberg. 

Het geweld tegen de politie neem ondertussen 
alsmaar toe. Uit de meest recente cijfers van 2021 
blijkt dat fysiek geweld tegen politieagenten in 
het Brussels Gewest met 40! % is toegenomen. Er 
dan is er ook de problematiek rond sociale media.
Een anonieme politie-inspecteur liet zich eerder in 

de Brusselse media ontvallen dat zowat iedere 
interventie wordt gefilmd door omstaanders en dat 
de politiemensen op die manier veel voorzichtiger te 
werk gaan, uit schrik dat er een deel van het filmpje 
zou gebruikt worden tegen hen. 

In die optiek is het alvast een positief gegeven dat het 
Zweedse beveiligingsbedrijf Securitas het definitieve 
contract van de bodycams recent kreeg toegewezen. 
Deze kleine camera’s kunnen op de borst worden 
gedragen en hebben als voordeel – zo blijkt uit 
de testfase in de Brusselse zones – dat onterechte 
klachten meteen ‘zonder gevolg’ kunnen geklasseerd 
worden. Het contract zorgt ervoor dat binnen een 
termijn van vier jaar er in totaal 4935 bodycams 
verspreidt zullen worden, waarvan 1800 voor de 
lokale politiezones.

Het Vlaams Belang eist niet enkel een nultolerantie 
voor geweldplegers, maar ook de toepassing 
van verzwarende omstandigheden wanneer 
politiemensen of hulpverleners het slachtoffer zijn 
van geweld. Ook bij hen stelt men vast dat er steeds 
meer gevallen zijn van stress, emotionele uitputting, 
burn-outs, buitensporig gedrag op het werk en minder 
voldoening en enthousiasme. Dat blijkt ook uit een 
recent rapport van een audit naar de werkdruk bij 
de politie.

Daarom is het Vlaams Belang al lange tijd vragende 
partij van een fusie van de zes politiezones. 
Daarmee is het mogelijk om op kritieke plaatsen meer 
politiemensen verzamelen door de schaalvergroting 
en tegelijkertijd een eenheid van commando te 
behouden, iets dat op dit ogenblik enkel mogelijk is 
bij grote evenementen. Maar met de versplintering 
van bevoegdheden los je het criminaliteitsprobleem 
in de stad niet op.
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